
Orde van dienst Regenboogkerk – Honselersdijk

 Muziek Welkom en mededelingen 
    Aanvangslied      Huis van God tekst: Jaap Zijlstra, melodie: lied 162 (gemeente gaat staan)

Dit is een huis om de Heer te ontmoeten,
plaats van gebed, van muziek tot zijn eer,
smeeklied en lofzang en taal van ontferming,
woorden gewijd aan de trouw van de Heer.

Dit is een schutse, hier mag ik vertoeven;
voel ik mij eenzaam of droevig gestemd,
blakend van geestdrift of stil van ontroering,
Hij is de Heer die mij door en door kent.

Eenmaal, o God, bent U alles in allen,
wist U de tranen van ieders gezicht,
eenmaal, o God, aan het eind van de tijden,
neemt U ons op in de stad van het licht.

 Stil gebed
 Bemoediging  &  Groet  (door voorganger)

   Lied 23C: 1, 2, 5 – Mijn God, mijn herder zorgt voor mij
(gemeente gaat hierna zitten)

   kaarsen worden door  u aangestoken met het Licht van de Paaskaars
Kinderen mogen naar de kindernevendienst

 Kyriëgebed gebed om Gods ontferming,  afgewisseld met 

 Loflied Lied 869: 1, 5  - Lof zij de Heer, ons hoogste goed

 Gebed   om verlichting met de Heilige Geest bij opening van de Bijbel

 Schriftlezing(en)     – door lector

.  Spreuken 14: 8, 9, 10, 13, 21, 26

Door zijn wijsheid weet de wijze welke weg hij moet gaan,
dwazen bedriegen zichzelf met hun dwaasheid.

Wat dwazen verenigt is hun wangedrag,
oprechten waarderen elkaar.

Alleen je eigen hart kent je diepste verdriet,
in je vreugde kan een ander niet delen.

Zelfs al lacht het hart, het lijdt soms pijn,
dan eindigt vreugde in verdriet.



Wie zijn medemens veracht is een zondaar,
gelukkig hij die zich bekommert om de armen.

Ontzag voor de HEER geeft een krachtig vertrouwen,
het biedt je kinderen een schuilplaats.

. Lied: 538: 4  - Een mens te zijn op aarde

. 1 Korintiërs 13: 8-13

. Lied 793: 1, 3  - Bron van liefde

.     Overdenking - Alleen je eigen hart kent je diepste verdriet, in je vreugde kan een ander niet delen.

 Muziek en lied: 221  - Zo vriendelijk en veilig als het licht

   Gedachtenis van Jan van Beek

. Lied 791: 1, 2, 4  - Liefde, eenmaal uitgesproken

    Gebeden           eventueel voorafgegaan door pastorale mededelingen
-  dankgebed 
– voorbeden   (ook  uit het voorbedenboek) 

   – stilte ,  besloten met een
-  gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’ 

 Collecte             eventueel voorafgegaan door overige mededelingen
                 Kinderen kindernevendienst en oppas komen terug in de kerkzaal

   Slotlied  &  Wegzending: Lied 939: 1, 3  - Op U alleen  (gemeente gaat staan)

   Zegen -(bede)    besloten met gezongen ‘Amen’ 
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Dit is een huis om de Heer te ontmoeten,

plaats van gebed, van muziek tot zijn eer,

smeeklied en lofzang en taal van ontferming,

woorden gewijd aan de trouw van de Heer.



Dit is een schutse, hier mag ik vertoeven;

voel ik mij eenzaam of droevig gestemd,

blakend van geestdrift of stil van ontroering,

Hij is de Heer die mij door en door kent.



Eenmaal, o God, bent U alles in allen,

wist U de tranen van ieders gezicht,

eenmaal, o God, aan het eind van de tijden,

neemt U ons op in de stad van het licht.



			

	Stil gebed

	Bemoediging  &  Groet  (door voorganger)

		

  Lied	23C: 1, 2, 5 – Mijn God, mijn herder zorgt voor mij

		(gemeente gaat hierna zitten)

  kaarsen	worden door  u aangestoken met het Licht van de Paaskaars

		Kinderen mogen naar de kindernevendienst

	Kyriëgebed	gebed om Gods ontferming,  afgewisseld met  

		









	Loflied	Lied 869: 1, 5  - Lof zij de Heer, ons hoogste goed

		

	Gebed  	om verlichting met de Heilige Geest bij opening van de Bijbel



	Schriftlezing(en)   – door lector



.	 Spreuken 14: 8, 9, 10, 13, 21, 26



Door zijn wijsheid weet de wijze welke weg hij moet gaan,

dwazen bedriegen zichzelf met hun dwaasheid.



Wat dwazen verenigt is hun wangedrag,

oprechten waarderen elkaar.



Alleen je eigen hart kent je diepste verdriet,

in je vreugde kan een ander niet delen.



Zelfs al lacht het hart, het lijdt soms pijn,

dan eindigt vreugde in verdriet.



Wie zijn medemens veracht is een zondaar,

gelukkig hij die zich bekommert om de armen.



Ontzag voor de HEER geeft een krachtig vertrouwen,

het biedt je kinderen een schuilplaats.





.	Lied: 538: 4  - Een mens te zijn op aarde



. 	1 Korintiërs 13: 8-13



.	Lied 793: 1, 3  - Bron van liefde



.  Overdenking - Alleen je eigen hart kent je diepste verdriet, in je vreugde kan een ander niet delen.



	Muziek en lied: 221  - Zo vriendelijk en veilig als het licht



  Gedachtenis van Jan van Beek



.	Lied 791: 1, 2, 4  - Liefde, eenmaal uitgesproken



  Gebeden  	  eventueel voorafgegaan door pastorale mededelingen

		-  dankgebed 

		– voorbeden  	 (ook  uit het voorbedenboek) 

	  	– stilte ,  besloten met een

		-  gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’ 	

 Collecte  eventueel voorafgegaan door overige mededelingen

	  Kinderen kindernevendienst en oppas komen terug in de kerkzaal

   Slotlied  &  Wegzending: Lied 939: 1, 3  - Op U alleen  (gemeente gaat staan)

   Zegen -(bede)   besloten met gezongen ‘Amen’  







